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Dag, ik ben Cornelis Jonker. Ik ben tien jaar oud. Ik woon in Amsterdam, samen met mijn vader, moeder en zusje. Mijn zusje heet Brechtje. Ons huis staat aan de gracht, niet zo ver van de haven af. Dat is wel makkelijk voor mijn vader, want hij werkt op de haven. Mijn vader is namelijk koopman en handelt in allerlei verschillende soorten specerijen. Om die specerijen te kopen moet hij een keer per jaar naar Oost-Indië toe. Dat is een erg gevaarlijke tocht. Want weet je, ons land, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, is in oorlog met Spanje en Portugal. Als mijn vader nu met een schip naar Oost-Indië gaat varen, komt hij langs deze twee landen en moet hij langs de Spaanse vloot zien te komen. Mijn vader zorgt er wel altijd voor dat hij een goede kapitein aan boord heeft, dus ik ben niet bang dat hem iets overkomt. 

De reis naar Oost-Indië vaart hem helemaal om Kaap de Goede Hoop, het meest zuidelijke puntje van Afrika. In Oost-Indië koopt hij allerlei soorten specerijen. Niet iedereen mag zomaar allerlei goederen opkopen, alleen de leden van de VOC hebben daar recht op. Mijn vader is lid van de VOC, dus hij mag dat wel. Vorige week is mijn vader teruggekomen van een hele lange reis naar de Oost. Zijn lading moet vandaag gelost worden. Ik wilde eigenlijk vanochtend heel vroeg naar de haven toe om te gaan kijken, maar ik moest van mijn moeder naar de les van meester Van Rhenen. Deze meneer komt altijd bij ons aan huis en geeft mij en mijn zusje les. De meeste kinderen van koopmannen krijgen thuis les. Anderen moeten naar school. Die moeten dan met vijftig kinderen tegelijk naar het huis van de meester toe. Daar krijgen ze de hele dag les, van ’s ochtend zes tot ’s avonds zes. Gelukkig hebben Brechtje en ik alleen ’s ochtend les. We hoeven ook niet zo vroeg te beginnen, om acht uur. Eerst hebben we rekenen. Vaak heeft meester Van Rhenen sommen op het bord geschreven die we dan moeten maken. Dat heeft hij van ochtend ook gedaan, we moesten allebei 30 sommen maken. Ik vind sommen maken wel leuk, dus dat is niet zo erg. Brechtje vind sommen maken ook leuk. Gelukkig maar want misschien moet zij later haar man wel helpen met de boekhouding, net als mijn moeder met die van vader’s.

Vandaag hebben Brechtje en ik geleerd over het ontstaan van de VOC, zal ik het eens navertellen? Vroeger dreven de Nederlanders handel Met Spanje en Portugal. Die landen haalden specerijen uit oost-Indië. Omdat de Nederlanden nu in oorlog zijn met Spanje en Portugal moeten de Nederlanden zelf naar Oost-Indië toe. Ik heb net al verteld dat de reis naar Oost-Indië toe vol met gevaren zat. Ten eerste is het een hele lange vaart, ten tweede moeten de Nederlandse schepen Spanje en Portugal voorbij, de landen waarmee ze in oorlog zijn. Deze landen hebben ook een vloot op zee, die moeten onze schepen ook nog eens trotseren. Om ervoor te zorgen dat de reis goed zou verlopen, hebben de Nederlanden de Verenigde Oost Indische compagnie opgericht. Deze vereniging moest dus de handel in Oost-Indië in goede banen leiden. De VOC is in 1602 opgericht dat is de vereniging waar mijn vader ook bij zit. Het was hartstikke lekker weer vandaag en we gingen buiten knikkeren. Kathelijne en Annemarijne deden ook mee. Zij zijn onze buurmeisjes. Hun vader is ook koopman. Brechtje heeft vandaag heel wat knikkers gewonnen. Dat was heel goed van haar. Jammer genoeg moesten we om twaalf uur naar binnen, omdat Marie, de meid, het eten had klaargemaakt. Ze had een hele lekkere kippensoep gemaakt. Hier heeft ze de lekkerste kruiden voor gebruikt die mijn vader meeneemt uit de Oost. Ook had zij allerlei soorten brood op tafel gezet. Voor iedereen was er een eitje e en voor iedereen een mok met warme melk. Het mooie servies stond op tafel, want vandaag was het een beetje feest. Vader was immers net teruggekomen en dat hadden we nog niet gevierd. Ook lag het zilveren bestek op tafel. Het zou een echt feestmaal worden.

Na het eten mocht ik van papa naar de haven. Brechtje mocht niet mee, die was nog te jong. Ik wilde natuurlijk wel zien hoe er gelost werd in de haven. Mijn moeder vond het juist goed dat ik weg was, want zij moest zelf nog wat werk doen, Ze moest de boekhouding van mijn vader bijwerken. En daar kan ze zou eenmaal geen kinderen bij gebruiken. Daarna kwam er visite, de vrouw van de kapitein die mee was gegaan met mijn vader naar de Oost kwam op de thee bij mijn moeder. Ik had zelf ook niet zo’n zin om daarbij te gaan zitten, dus ging ik lekker naar de haven toe. Het was daar een drukte van belang. Veel arme mensen waren naar de haven toe gekomen, de dagloners. Ze hadden gehoord dat er schepen aangekomen waren. Nu zou er natuurlijk werk voor hen zijn

